
Versie als sjabloon voor voorzitters 

Beste leden van [naam lokale Samana], 

Wat een feest! 75 jaar wordt Samana en dat is niet niks. Als Samana een mens zou zijn, droeg die 

nu waarschijnlijk een leesbril, had een kast vol herinneringen en reiskoffers, en wist die als geen 

ander hoe je het gezellig maakt. En eerlijk? Dat is eigenlijk precies wat Samana is: een warme 

organisatie vol verhalen, met een hart voor mensen. De verhalen die we dit jaar ook verzamelen en 

eren met het Samana Vriendendagboek. 

Zullen we samen even een reis doorheen de tijd maken en terugspoelen naar december 1949? Een 

tijd van hoelahoepen, zwart-wittelevisie en het begin van de ruimtewedloop. In dat jaar ontstond 

wat we nu kennen als Samana, toen nog onder de naam Ziekenactie. De missie? Zorgen voor 

mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Simpel en krachtig, en daar staan we 

vandaag nog steeds voor. 

[Historische mijlpalen: kies er enkele uit en benoem ze]: 

• 1950: De eerste grote solidariteitsacties ontstonden. Daarnaast deden we dingen zoals de 

bedevaarten naar Lourdes, om zieke mensen uit hun isolement te halen. 

• 1959: De allereerste vakantie voor langdurig zieken in eigen land. Want als je naar Lourdes 

kan, dan kan een vakantie dichterbij ook. 

• 1966: We kregen de naam "Ziekenzorg" en zetten sterker in op ziekenbezoek en 

vrijwilligerswerk. 

• 1969: De opening van Domein Hooidonk, om het recht op vakantie voor iedereen te 

benadrukken. 

• 1979: Ziekenzorg werd officieel erkend als socio-culturele beweging, met meer dan 900 

kernen in Vlaanderen! 

• 1993: We hebben ons altijd ingezet om mensen met een chronische ziekte te versterken, 

met focus op ondersteuning, inspraak en zelfredzaamheid. Een belangrijke mijlpaal hierin 

was de protestactie in Brussel in de jaren '90, waarbij de regering-Dehaene middelen 

vrijmaakte voor concrete maatregelen. Dit toonde de kracht van solidariteit en 

gezamenlijke actie. 

• 1999: Erkenning als vereniging voor mantelzorgers. 

• 2000: 10.000 vrijwilligers vierden samen in het Sportpaleis het 50-jarig bestaan en het 

Poolsterplan. 

• 2016: Een nieuwe naam: Samana. Een frisse naam, maar dezelfde missie. Samen sterk! 

Kortom over de jaren heen is er veel veranderd en ook onze organisatie moest mee met zijn tijd. 

We zijn overgestapt van telefoons met draaischijven naar digitale nieuwsbrieven, van koffietafels 

naar digitale ontmoetingen en van papieren magazines naar Samana op “den televies” met Samana 

TV. Zelfs onze naam is in 2016 verandert van Ziekenzorg naar Samana. Maar één ding is altijd 

hetzelfde gebleven: de kracht van verbondenheid. Want zeg nu zelf, samen is alles toch net iets 

makkelijker?  

Herinneren jullie nog hoe we...? 



[Voeg hier enkele lokale hoogtepunten in, zoals:] 

• De jaarlijkse wafelbak, creativiteitsnamiddagen, etc. 

• De solidariteitsactie, waarbij jullie samen honderden boekjes verkochten. 

• Die ene uitstap of dat hartverwarmende initiatief waar iedereen nog over praat. 

We hebben ontelbare activiteiten georganiseerd, koffietjes gedronken (heel veel koffietjes), en 

duizenden vrijwilligers hebben zich met hart en ziel ingezet. Zonder hen? Geen Samana. Dus een 

groot applaus voor al die fantastische mensen die elke dag opnieuw het verschil maken. 

En wat brengt de toekomst? Geen idee of we binnenkort robots hebben die meehelpen op 

vakanties of drones die jullie solidariteitsboekjes in de bus komen brengen (dat zou handig zijn), 

maar één ding is zeker: Samana blijft er zijn. Voor iedereen die zorg geeft of zorg nodig heeft. Met 

een luisterend oor, een schouderklopje en de belofte dat niemand er alleen voor staat. 

Dus laten we vandaag vieren. Op 75 jaar samen, op iedereen die hier ooit een steentje heeft 

bijgedragen, en op de toekomst. Want als we één ding geleerd hebben in al die jaren, is het dit: 

samen kunnen we alles aan. 

Dank jullie wel! 

 


