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Geheugen 

verzonken 

in een sluier van wolken  

    

Wie ben ik?  

Wat doe ik?  

Mijn weten is weg... 

    

Soms lach ik  

soms huil ik  

soms praat ik  

soms zwijg ik  

Waar ben ik?  

Wat wil ik?  

Mijn gisteren is weg...  

    

Jij zit naast me  

Ja, ik zie je  

Je bent er, ik ken je  

Iemand van vroeger  

en toch iemand van nu...  

   

Je praat  

Ja, ik hoor je  

maar heb zelf niets te zeggen  

Mijn hoofd is te vol  

en toch ook weer zo leeg...  

   



Jij zit naast me  

Ja, ik voel je  

Je raakt me  

We zwijgen  

Ik heb weinig woorden  

Mijn woorden zijn weg...  

   

Maar ik voel je:  

Je aandacht  

Je liefde  

Je warmte  

Je zorgen  

   

Ik ben niet vergeten  

Jij bent er, voor mij  

Je hoeft niets te zeggen  

Je liefde, die voel ik  

Ook zonder veel woorden.  

   

Ja, je liefde die weet ik  

Nee, die is nooit weg... 

 

Door: Mirjam Naninck 
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