
Beste buur uit Zemst Laar 

WIST JE DAT... 

 ongeveer 25% van de mensen uit Zemst Laar weet wat het is om ziek te zijn? 

 een warme babbel deugd doet? 

 samen zijn, gelukkig maakt? 

 

Daarom slaan wij, vrijwilligers van SAMANA Zemst Laar de handen in elkaar. 

We gaan op bezoek bij mensen die chronisch ziek zijn of te maken hebben met een 

zorgnood of eenzaamheid. We zijn er ook voor mantelzorgers. Met Kerst voorzien we 

zelfs een verrassing. 

2 keer per jaar organiseren wij een ontmoetingsmoment in onze parochiezaal, een 

paasfeest en een smoutebollenbal in de herfst. We brengen mensen uit Zemst Laar 

samen voor een gezellige namiddag en zorgen zo samen voor een warme buurt. De 

mensen gaan dan met een grote glimlach naar huis. 

 

Word jij hier zo net zo warm van als wij? 

Steun ons dan door een lotje te kopen. Dat kan door contact op te nemen met Luc (tel: 

02/123.456), door €5 of een veelvoud hiervan te storten op onze rekening BE28 1234 

4567 7890.  

 

Voel je het kriebelen om kennis te maken met onze vrolijke bende? Zowel deelnemers 

als vrijwilligers zijn welkom.  

 

Wij ontvangen je met open armen. 

 

Tot dan!  

 

Josephine, Frieda, Florianne, Maurice, Paul, Dianne, Chis, Jeannine, Marina, Els, en Luc 


