
Wees gegroet Maria.  
Vol van genade.  

De heer is met u en gezegend zijt 
gij boven alle vrouwen.  

Gezegend is de vrucht van uw 
lichaam, Jezus.  

Heilige Maria, moeder Gods,  
bidt voor ons, arme zondaars,  

nu en in het uur van onze dood. 
Amen.

Met Maria onderweg…

Voor uw zoon te leven. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.


Gij hebt ons de vreê gebracht 
Na zo meen'ge bange nacht: 
Bij u vond ons volk de kracht 

't Eigen huis te bouwen, 
Lieve Vrouwe t'allen tijd 

Blijve Vlaandren u gewijd, 
In de zege als in de strijd, 
In al vreugd en rouwen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.


Maria, Onze Lieve Vrouw,

In vertrouwen zijn wij bij U gekomen.


Wij vragen uw voorspraak 

bij de Heer.


Kijk genadig neer op ons 

en blijf voor ons bidden,


ook als wij geen woorden vinden,

of als wij ontgoocheld 


of verbitterd zijn.

Blijf het kloppende hart van 

moederlijke liefde

voor ons allen, jong en oud, 


groot en klein.

Wijs ons wegen van onderlinge liefde, 

respect en verdraagzaamheid.

Wees onze hemelse tussenpersoon. 

Dank je lieve Moeder.

voelde U zich niet

door gevaren bedreigd? 


Of had U de rust 

van degenen die hopen 


dat wie erin gelooft 

bijstand verkrijgt? 


Lieve Maria, 

U wordt niet vergeten. 

Wij hebben van U 

een eigentijds beeld.


Vrouwe der mantelzorg 

mag U van ons heten. 


Weet U, dat U zo 

ons aller harten steelt? 

Joke Forceville-van Rossum  

Lieve Vrouwe van ons land 
Lieve Vrouwe van ons land, 

Met uw kroon of sleep van kant, 
En getorst door ruwe hand 

Langs de vlakke wegen, 
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 

Lieve Vrouwke bij de haard, 
Door geslachten vroom bewaard, 

Schenk ons volk uw zegen. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Moeder die op Vlaandren waakt; 

Van zover onz'heugnis raakt, 
Al wat Vlaandrens grootheid maakt 

Hebt gij ons gegeven: 
Eenvoud, adel van gemoed, 
Moederweelde, minnegloed, 
Reinheid en de stille moed 



Moeder Maria, 
wij komen om te bidden 


en om een poos bij u te zijn.

wij hebben niets te geven, 

wij hebben niets te zeggen, 


deze dag.

Maar bewaar voor ons 


de grote vreugde

dat wij U beminnen mogen, 


Moeder Gods, 

als ik U vragen mag!


Amen.


Bid voor ons Maria 
Bid voor ons Maria


Wij die onderweg zijn,

met onze zorgen

met zwarte ogen


voor wat komen gaat.

Bid met ons 


dat wij een eind met jou

kunnen meegaan,


om de weg van Jezus te volgen

Om God in ons zijn leven


te laten leiden,

dat wij van onze toekomst


meer feest,

meer écht leven kunnen maken


meer dan dood en ellende,

oorlog en gevaar.


J.van den Bergh 

Bij een kapelletje 
Maria, met bewondering om wie Gij 

zijt, komen we U groeten.

In vele kapelletjes langs onze 

levensweg groeten wij U en vragen: 

leidt ons naar Uw zoon, Jezus.


Wij zoeken hier Uw warmte 

en Uw licht.


Laat onze kaarsen teken zijn van 
wat wij vragen. 


Laat ze teken zijn van de 
lichtpunten op onze levensweg 


die ons ook Uw licht tonen. Amen.


Modern Marialied  
Wij kronen u zelden 


meer met rozen 

noemen U nauwelijks nog 


Sterre der Zee. 

Toch hebben wij U 


als voorbeeld gekozen. 

Want ook voor ons 


heeft U alles nog mee. 

Ons spreekt het aan 

dat U het riskeerde, 

zonder begeleiding 

op tocht te gaan. 


Was het uw moeder 

die het U leerde, of had U 


van binnen een stem verstaan? 

Had U geen vrees 


om zo alleen te lopen, 

Geloven met Maria 
Heer onze God,


in Maria hebt Gij ons getoond

wat geloven betekent :


steeds weer op weg gaan

naar een onbekende toekomst.

Moge haar geloof ons blijvend 

inspireren.

Laat in ons groeien


een sterke hoop

en een grote 

toekomstverwachting.

En leer ons zien

van dag tot dag


wat het leven van ons vraagt.


Moeder van God 
Moeder van God

en onze moeder,


vol vertrouwen bidden wij tot U :

schenk ons iets van uw geloof


en leer ons dienstbaar zijn

aan de mensen.

Help onze zieken


en allen wier hart door leed 
getekend is.


Laat geluk en liefde wonen 

in onze familie;


zegen allen 
die ons dierbaar zijn,

en blijf ook mij nabij


met Uw bescherming.



