
Maëlle Poupez is vezel kunstenares en maakt verhalende wonderkabinet collages en assemblages. Haar

kunstwerken zijn poëtisch en geven een gevoel van warmte en dankbaarheid voor de kleine dingen. Elk

kunstwerk is een boodschap voor de ziel met diepere lagen betekenis. Het thema verbinding staat centraal in

haar werken en visie.

Maëlle vindt haar inspiratie in folklore en rituelen van verschillende culturen en in de natuur. Ze gebruikt

natuurlijke of gerecycleerde materialen.

Met haar project Celebr'Arte creëert Maëlle Pouppez gepersonaliseerde kunst en ritueelobjecten aan de

hand van jouw persoonlijk verhaal. Tijdens een weefgesprek weeft ze jouw herinneringen, terwijl jij ruimte en

tijd krijgt om je verhaal te vertellen.

Dit uniek weefwerk krijg je mee naar huis om te koesteren en een ereplaats te geven in je huis.

‘Schoonheid in‘Schoonheid in
de schaduwde schaduw
van verlies’van verlies’

INSPIRATIEFICHE

Herinneringen weven



Hoe?

WWW.SAMANA.BE

Zoek enkele tastbare herinneringen bij elkaar waarvan je geen weerstand voelt om ze te verknippen in

repen. (Knip ze pas wanneer je aan het weven bent.) Stukjes stof, een brief, recept, foto’s,… of kopies

hiervan.

Kies enkele kleuren draad en zoek natuurlijke materialen bij elkaar die passen bij de persoon die je herdenkt.

Een pluim, schelp, takjes, gedroogde bloemen,… beter teveel materiaal dan te weinig.

www.emke.be

Tips
Op de webshop van Celebr’Arte zijn er Weef & Koester boxen beschikbaar met al het nodige

materiaal om je herinneringen te weven (Weefkader en kam, uitlegfiche, draad & stof).

Maëlle ontwierp ook Wens & Weef boxen om samen met je naasten te weven tijdens een

samenkomst of feest. 

In het thema Rouw & Verlies ontwierp ze ook gebedsvlaggetjes met plantenafdrukken, waar je aan

de achterkant een wens, gebed of mantra kan schrijven om deze met de wind, de wereld in te sturen.

(zie foto andere pagina).

Maëlle ontwerpt ook rituelen op maat en geeft allerlei workshops rond overgangen en creatie.

www.celebrarte.be

Om haar kunstwerken te bekijken surf je naar www.maellepouppez.be

1.Zoek een plankje van ongeveer 20 cm x 30 cm

(groter of kleiner kan ook).

2.Wikkel er draad rond op gelijke afstand (bv 1 cm)

en maak begin en einde vast met een duimspijker. 

3.Knip je materiaal in repen, een beetje langer dan de

breedte van het weefraam.

4.Je begint onderaan te weven en werkt naar boven

toe. Laat de uiteinden van je draad hangen aan de

zijkant. Je hoeft er geen knoopje in te maken! 

5.Kijk naar de laatst geweven rij. Weef nu boven waar

in de vorige rij onder werd geweven en onder waar

er boven werd geweven. Zo zit de draad of

materiaal goed vast.

6.Haal bij elke nieuwe rij, je draad, stof of papier

tegen de vorige rij aan de hand van een kam.

https://celebrarte.art/
https://maellepouppez.com/

