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Intredelied: Alles begon met God (Zingt Jubilate 822)
Begroeting en kruisteken door de voorganger

Hartelijk welkom in deze eucharistieviering waarin we samenzijn in de naam van God die
is: Vader, Zoon en heilige Geest.

Welkom door de voorzitter of zingevingsverantwoordelijke

Op deze ‘Dag van de mensen met een chronische ziekte’ kijken we dankbaar terug op
75 jaar verenigingsleven waarin verbondenheid tussen mensen met een chronische
ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers centraal staat. Onder de namen van
‘Ziekenactie’, ‘Ziekenzorg’ en meer recent ‘Samana’ hebben vriendschap, solidariteit en
zorgzaamheid concreet gestalte gekregen. We zijn dankbaar voor de inzet van velen
voor een warme en zorgzame samenleving. In deze viering danken we ook God omdat
Hij elke mens nabij is, om zijn onmetelijke liefde die ons vervult van een intense
innerlijke vreugde.

Dankjewel, beste mensen, om samen met ons, ons vertrouwen in de Heer en onze
dankbaarheid te vieren.

Moment van inkeer

Voorganger:
Omdat we er niet altijd in slagen om tijd en aandacht te besteden aan God en aan onze
naasten, keren we ons tot God en vragen we om zijn barmhartigheid.

Lector:
Heer,
U leefde ons voor hoe om te gaan met mensen: liefdevol, dienstbaar, luisterend en
bemoedigend. Wij daarentegen laten wel eens na om naar de ander te kijken met de
ogen waarmee U naar mensen keek; en tegenover sommige mensen hebben we
vooroordelen.
Heer, ontferm U.

Lector:
Christus,
de liefde die U ons voorleefde, is een liefde die geen onderscheid maakt tussen
mensen. Wij zijn er ons echter niet altijd van bewust dat we voor sommige mensen
weinig aandacht hebben en voor anderen een voorkeur laten blijken.
Christus, ontferm U.

Lector:
Heer,
uw maat van liefde is de totale zelfgave, want U gaf zelfs uw leven voor ons. Maar voor
ons is vaak zo moeilijk om onszelf weg te cijferen en ruimte te geven aan een ander.
Heer, ontferm U.

Voorganger:
Moge de Heer onze fouten vergeven, ons bijstaan om naar zijn Woord te leven en ons
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zo begeleiden tot vol en eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God (naar keuze gelezen of gezongen)
Openingsgebed

Voorganger:
God,
wakker het vuur van de liefde in ons aan
opdat wij uw weg kunnen blijven gaan
door elke mens te zien als een geschenk
en van elkaar te houden:
altijd, als eerste en zonder onderscheid.
Zend daartoe uw Geest.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft en heerst,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Lezingen
Eerste lezing (2Koningen 5, 14-17)

Lector:
We lezen uit het tweede boek der Koningen.

In die dagen ging Naaman,

de legeroverste van de koning van Aram,

naar de Jordaan

en dompelde zich zevenmaal onder

zoals Elisa, de man van God, gezegd had.

Zijn huid werd weer als die van een klein kind

en hij was gereinigd.

Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug,
trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei:
'‘Nu weet ik dat er alleen in Israél een God is

en nergens anders op aarde.

Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar.'
Maar Elisa antwoordde:

'Zowaar de Heer, die ik dien, leefft,

ik neem niets van u aan.'

En hoewel Nagman er bij hem op aandrong iets aan te nemen,
bleef hij weigeren.

Toen zei Nadman:

'Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde,
zoveel als een koppel muildieren dragen kan,
want uw dienaar wil aan geen andere goden
brand- of slachtoffers meer opdragen

dan aan de Heer.'



Tussenzang: Zolang er mensen zijn op aarde (Zingt Jubilate 514)

Tweede lezing (TimoteUs 2, 8-13)

Lector:
We lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timote(s.

Dierbare,

houd Jezus Christus in gedachten,

Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan.
Zo luidt mijn evangelie, dat ik verkondig,

en waarvoor ik te lijden heb

en als een misdadiger gevangen moet zitten.
Maar het woord van God zit niet gevangen.
Daarom ben ik bereid alles te verdragen

ter wille van de uitverkorenen,

opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus,
en eeuwige heerlijkheid.

Dit woord is betrouwbaar:

Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.

Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.

Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw:

zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Alleluia-vers

Lector:
Alleluia.
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

Evangelie (Lucas 17,11-19)

Voorganger:
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas.

Op zijn reis naar Jeruzalem

trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp inging,

kwamen Hem tien melaatsen tegemoet.

Ze bleven op een afstand staan en riepen luidkeels:
'Jezus, Meester, heb medelijden met ons.'

Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:
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'Ga u aan de priesters laten zien.'

Onderweg werden ze gereinigd.

Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was,
en met luide stem verheerlijkte hij God.

Hij wierp zich aan Jezus' voeten en bedankte Hem.

Dit was een Samaritaan.

Jezus zei daarop:

'Er zijn er toch tien genezen!

Waar blijven de negen anderen?

Is er dan niemand teruggekomen om God eer te brengen,
alleen deze vreemdeling?'

En Hij zei tegen hem:

'Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.'

Homilie (suggestie)

Voorganger:
Beste medegelovigen,
In de eerste lezing hoorden we dat Naaman genezen werd van melaatsheid. Hij keerde
terug naar Elisa die hem had gezegd zich te gaan onderdompelen in de Jordaan.
Naaman wil Elisa bedanken, maar die weigert de meegebrachte geschenken aan te
nemen. Elisa geeft daarmee aan dat alle dank God toekomt.
Ook het evangelie van vandaag gaat over een genezing en over dankbaarheid. Jezus
geeft de tien melaatsen die naar Hem toe kwamen, opdracht om zich te laten zien aan
de priesters. Ze zijn op dat moment nog niet genezen. Jezus doet een beroep op hun
vertrouwen. Onderweg worden ze genezen. Slechts één van hen keert terug naar Jezus
om Hem te bedanken. Die ene is geen Jood, maar een Samaritaan. De negen anderen
ging het enkel om genezen te worden. Jezus prijst de ene die teruggekeerd is om zijn
geloof.
In de lezingen gaat het dus om vertrouwen in God en om dankbaarheid tegenover God.
Ook wij mogen dankbaar zijn om het goede dat we in het dagelijks leven mogen ervaren.
We zijn niet blind of doof voor de moeilijkheden en het lijden dat mensen ondervinden.
Tegelijk kijken we met een dankbaar hart naar het mooie dat tussen mensen gebeurt: de
wederzijdse genegenheid, het luisteren naar elkaar, het elkaar bemoedigen, de
solidariteit. Dit gebeurt ook in een vereniging zoals Samana. Al 75 jaar zijn mensen in
deze vereniging een steun voor elkaar, zetten ze zich in voor een warme buurt, geven ze
kansen op aangepaste vormen van vakantie en ontspanning, laten ze hun stem horen
voor rechten van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Ze bouwen
ze aan een wereld waar iedereen erbij hoort. We zijn die vele generaties van mensen
die voor elkaar opkomen bijzonder dankbaar. We kijken niet enkel terug naar het
verleden, maar ook naar de toekomst. Een organisatie die werkt vanuit de sterkte van
mensen samen, blijft nodig. Laten we ons vertrouwen blijven stellen op een God van
Liefde die ons inspireert om op deze weg verder te gaan.
Amen.

Geloofsbelijdenis (naar keuze)

Voorbeden



Voorganger:
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Richten we ons vol vertrouwen en met een dankbaar hart tot de Hemelse Vader.

Tot Hem mogen we bidden:

Lector:
Heer,
laat ons mensen nabij zijn
die lijden onder ziekte, rouw of tegenslagen,
dat onze aanwezigheid en luisterbereidheid
hen nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden.

Lector:
Heer,
wij bidden voor mensen die zoeken
naar de zin van hun bestaan en van wat hen overkomt.
Geef dat er mensen zijn die hen bemoedigen
en hen op het spoor brengen van uw boodschap.
Laten wij bidden.

Lector:
Heer,
wij bidden voor mensen die professioneel of als vrijwilliger
zorg dragen voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood,
opdat ze luisterend en bemoedigend bij hen aanwezig zijn
en zelf ook vreugde putten uit het contact.
Laten wij bidden.

Lector:
Heer,
wij bidden U voor de Kerk
opdat ze getuigt van Gods liefde
in concrete dienstbaarheid,
door solidariteit met de meest kwetsbaren in onze samenleving
en door op te komen voor rechtvaardigheid.
Laten wij bidden.

Lector:
Heer,
wij bidden U voor de politieke leiders
opdat ze een beleid voeren dat steunt op de waardigheid van elke mens
en opdat ze opkomen voor eerlijke economische relaties,
voor verdraagzaamheid en vrede wereldwijd.
Laten wij bidden.

Lector:
Heer,
in deze viering bidden wij ook voor onze overledenen
die wij in deze viering gedenken ............cooiiiiii
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Dat zij opgenomen zijn in uw eeuwige liefde.
Laten wij bidden.

Voorganger:
Heer,
geef ons de gave van onderscheid
om te herkennen wat een dwaalspoor is
en welke de goede weg is
opdat we uw wil
met gans ons hart zouden volbrengen,
in navolging van Jezus, uw Zoon,
de levende Heer die in ons midden is
en bij ons blijft.

Offerande
Offerandelied: Pelgrims van hoop (lied van het jubeljaar 2025)
Gebed over de gaven

Voorganger:
God,
in de tekenen van brood en wijn komt U onder ons aanwezig.
Laat deze ontmoeting bron zijn van ons leven
en ons de inspiratie en kracht geven
om onze vriendschap te blijven geven
aan U én aan elkaar.
Door Christus, onze Heer.

Eucharistisch gebed (naar keuze uit het missaal)
Onze Vader
Vredeswens

Voorganger
Slechts één van de genezen mensen, keerde terug naar Jezus.
Een dankbaar mens bouwt aan warme relaties.
Daarom bidden we:
Heer,
U bent een Vader voor alle mensen,
Z0 zijn mensen broers en zussen van elkaar;
U verlangt naar eenheid een verbondenheid,
naar vrede in alle relaties en tussen naties.
Schenk ons de kracht om obstakels te overwinnen
en vrede te bevorderen.
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid.

De vrede van de Heer zij altijd met U.



En geef elkaar van harte een teken van vrede.
Lam Gods

Voorganger
Zij die vertrouwen op de Heer, worden genezen.
Om ons daarin te sterken, biedt Hij ons de gaven van zijn Woord en Brood.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld...

Communie
Communiezang: Jezus wand’lend langs de wegen (Zingt Jubilate 712)
Bezinning na de communie

Lector
Laten we een moment nemen om stil te worden ...
We laten het verleden niet los, maar nodigen het uit,
als een oude vriend die verhalen komt vertellen.
Vandaag staan we stil bij 75 jaar Samana.
Vijf-en-zeventig jaren van mensen, momenten, mijlpalen.
Van tijd voor aandachtig elkaar beluisteren,
van tijd voor samen zijn,
voor trouwe verbondenheid
en bruisende creativiteit.
Hoeveel levens hebben er in deze jaren elkaar gekruist.
Hoeveel harten hebben geklopt in dezelfde richting.
Hoeveel handen hebben gebouwd, georganiseerd, gedragen.
We danken hen die aan de oorsprong stonden,
met visie, met moed, met de wil om iets te creéren.
Zij wier namen misschien vergeten zijn,
maar wier daden nog altijd doorklinken in wat we vandaag samen zijn.
We danken allen die de fakkel hebben doorgegeven,
generatie na generatie,
elk kernlid, elke mantelzorger, elke lid of deelnemer,
iedereen die het beste van zichzelf gaf, die erin geloofde,
iedereen die Samana tot leven bracht.
Dankbaarheid vervult ons hart
voor 75 vruchtbare jaren van warme verbondenheid.
Dankbaarheid is niet alleen terugkijken,
het is ook een blik vooruit richten,
met waardering voor wat is,
en vertrouwen in wat nog mag komen.
Het vervult ons met een diep gevoel van verbondenheid:
met elkaar
en met Hem die onder ons leeft
en ons blijft inspireren.
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Slotgebed

Voorganger
Goede God,
dank U voor dit samen vieren,
voor de kracht die we vinden in uw en elkaars aanwezigheid,
voor de vriendschap die we met elkaar mogen delen,
voor de momenten waarop we elkaar kunnen dragen
in tijden van vreugde en verdriet,
en hoe we dan samen sterker staan.
We bidden dat U ons steeds opnieuw inspireert
om elkaar te steunen, te bemoedigen en te begrijpen.
Mogen we nooit vergeten dat we niet alleen zijn,
maar dat we elkaar hebben, als broeders en zusters in uw liefde.
Laat ons altijd bereid zijn om elkaar een luisterend oor te bieden
en een helpende hand aan te reiken.
Geef ons de moed om in tijden dat het moeilijk gaat elkaar vast te houden,
en geef ons de wijsheid om de kracht van gemeenschap te blijven zien
als een gave die we mogen koesteren.
We vragen U om zegen over ieder van ons,
zodat we ook buiten deze viering de steun en kracht die we elkaar geven,
mogen blijven uitdelen aan de wereld om ons heen.
Amen.

Zending en zegen

Voorganger
Wij hoorden in deze viering wonderlijke dingen.
God wil geen ziekte of uitsluiting,
maar brengt iedereen terug in de gemeenschap.
Laten we samen God danken voor dit leven
en Zijn zegen vragen:
God, de Barmhartige, Vader, Zoon en Heilige Geest.

En gaan wij van hier heen in vrede.

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God (Zingt Jubilate 585)



